
 

Vîrkens 
 

Oosteeklonaren worden in de volksnaam ‘vîrkens’ genoemd. Een verwijzing naar de vele 

varkenshouders in de regio. Een titel die ze er in ere houden. Zo kan je dankzij de Meetjeslandse 

Gidsenvereniging in Oosteeklo zelfs op stap met een kolossaal ‘vîrken’ langs de belangrijkste 

bezienswaardigheden van de gemeente. Je kan er ook veel ‘vîrkensspecialiteiten’ proeven en zelfs een 

echte ‘Tseut’ drinken.  

 

 

Moeilijkste straatnaam van het land   
 

Oosteeklo is de thuis van de moeilijkste straatnaam van het land. De “Cisterciënzerinnenstraat” heeft 

zijn naam te danken aan zijn oude Cisterciënzerinnenklooster uit de 16de eeuw dat nauw verbonden is 

met het ontstaan van de gemeente.  

 

 

Antwerpse Heirweg 
 

De bosrijke omgeving die Oosteeklo typeert, biedt tal van feeërieke plekjes. Het bosgebied van 

Oosteeklo, dat zo'n 60 hectaren groot is, wordt doormidden gehakt door de Antwerpse Heirweg. Het 

is een deel van de oude weg die van Antwerpen naar Brugge liep en zich nog gedeeltelijk in zijn 

oorspronkelijke staat bevindt. Het samenspel van grijze kasseien, groene bomen en blauwe lucht 

toveren er een fonkelend samenspel van licht en schaduw. 

 

 

Do you like a streekbierken? 
 

In Oosteeklo eten en drinken de mensen graag. Beste bewijs zijn de vele lokale streekproducten. 

Oosteeklo heeft ook zijn eigen huisbrouwerij ‘Den Tseut’ waar je kan proeven van het gelijknamige 

bier, maar ook ‘Bras’, ‘Bellecis’ of  ‘Brasvîrken’ kan proeven. Of zoals ze in Oosteeklo plegen te 

zeggen: ‘Do you like a streekbierken?’  

 

 

 

  

 


