
DE ABDIJ VAN OOSTEEKLO

D E  L A A T S T E  A B D I S  V E R T E L T

Foto: Erkan Yalcin



Een wandeling met gids langs de abdijsite en in de
vroegere pandgang tot aan het oude gastenverblijf waar
u door de laatste abdis Victoria van de Wiele ontvangen
wordt.
Zij vertelt over het dagelijks leven in de abdij en de
wonderbaarlijke geschiedenis van zuster Victoria Boele
en haar stigmata. 
Gegidst bezoek in het gastenverblijf inbegrepen,
mogelijk in 2 groepen i.v.m. de kleine ruimtes.

Daarna is er tijd om te pauzeren in de bar van de Orde
van de Smoutpot, met een drankje en indien gewenst
een hapje.

Afstand: max. 2 km 
Duur: ca 1,5 uur
Groepen: max. 25 p. - bij grote groepen (max. 50 p.)
loopt de abdis als 2de gids mee.
Prijs: €100,00 (drank niet inbegrepen) cash te betalen
aan de gids.
Drank en/of hapje te betalen aan de bar.

Info en reservatie: 
godfriedstockman@gmail.com - 0494 54 37 30
www.ordevandesmoutpot.be

De laatste abdis vertelt
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