
HET VERHAAL VAN HET

VARKEN FÉLICIENNE

Foto: Kurt Sesselle



De gids voert jullie langs de enige 'varkensommegang' ter
wereld door het verhaal van 'het varken' in onze cultuur. 
Daarbij heeft hij het over het varken in de geschiedenis,
in de kunst, in de taal, in ons dagelijks leven en in de
religie. Hij krijgt zowaar onderweg het bezoek van de
patroonheilige van de varkenshoeders: St.-Antonius Abt.
Samen met hem pauzeren we in de bar van de abdij, met
een drankje en indien gewenst een hapje.

Start: Op de site van de abdij van Oosteeklo
(Kloosterakkerstraat 2A - Oosteeklo)
Afstand: iets minder dan 2 km
Duur: 1 uur tot 1,5 uur (naar wens)
Groepen: max. 25 p. - bij grote groepen (max. 50 p.)
loopt de abdis als 2de gids mee.
Prijs: €100,00 cash te betalen aan de gids.
Drank en/of hapje te betalen aan de bar.

Info en reservatie: 
godfriedstockman@gmail.com - 0494 54 37 30
www.ordevandesmoutpot.be

Varkensommegang
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